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TẬP 12 (1966 - 1969) 

 Hồ Chí Minh toàn tập tập 12 - Down load  

 Hồ Chí Minh toàn tập tập 12 (bản tra cứu) 
 

Năm 1966 Năm 1967 Năm 1968 Năm 1969  
 Nói chuyện tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra thǎm miền Bắc (28-2-1969) 

 Điện chúc Tết các đồng chí cán bộ đang công tác tại Pari 
(20-2-1969)  

 Điện gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (18-2-1969)  

 Điện cảm ơn Quốc trởng Nôrôđôm Xihanúc (7-2-1969)  

 Tết trồng cây30(5-2-1969) 

 Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 
(3-2-1969)  

 Nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Tổng công đoàn Việt 
Nam* (18-7-1969) 

 Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược 
(3-11-1968)  

 Thư khen chiến sĩ và cán bộ đảo Cồn Cỏ (20-10-1968)  

 Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học 
sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu nǎm học mới (16-10-1968) 

 Điện mừng sinh nhật đồng chí Ǎngve Hốtgia (16-10-1968)  
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 Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Nam 
Yêmen (14-10-1968) 

 Cần phải chǎm sóc tốt trâu bò trong vụ rét sắp tới (9-10-
1968)  
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Hồ Chí Minh toàn tập tập 12 (bản tra cứu) 

Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 13h 40'  

Lời giới thiệu tập 12 

Năm 1966 Năm 1967 Năm 1968 Năm 1969 
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Nói chuyện tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra thǎm miền Bắc (28-2-1969) 

Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 19h 14'  

Thưa các cụ, các cô, các chú, 

Trong thơ chúc Tết nǎm nay, tôi có nói là: 

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào, 

Bắc - Nam sum họp, Xuân nào vui hơn! 

Trong lúc viết thì như thế, tôi cũng không chắc là câu thơ đó được 
thực hiện sớm trong nǎm nay. Hôm nay, đồng chí bác sĩ Phùng 
Vǎn Cung cùng phái đoàn ra đây, đồng bào miền Bắc rất sung 
sướng. Để mà hoan nghênh phái đoàn miền Nam ruột thịt, thì nói 
mấy trǎm câu, mấy nghìn câu, mấy vạn câu cũng không thể hết 
được. Tôi xin phép chỉ nói một câu thôi: 

Bao giờ Nam Bắc một nhà, 

Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng. 

  ---------------------- 

Nói ngày 28-2-1969. 



 6

Điện chúc Tết các đồng chí cán bộ đang công tác tại Pari (20-2-
1969)  

Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 19h 19'  

Xuân Gà túc tác đến nơi, 

Gửi người thân thiết mấy lời mừng Xuân. 

Gà Xuân túc tác rạng đông, 

Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao. 

  

Xuân Kỷ Dậu 

BáC Hồ 

---------------------- 

Báo Nhân dân, số 5426, ngày 20-2-1969. 
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Điện gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (18-2-1969)  

Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 19h 28'  

Thưa Chủ tịch thân mến, 

Nhân dịp Tết Kỷ Dậu, tôi xin gửi lời chúc mừng thắm thiết nhất tới 
Chủ tịch, các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam, toàn thể đồng bào và chiến sĩ miền 
Nam anh hùng. 

Trong nǎm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc 
giải phóng, cuộc chiến đấu vĩ đại chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân miền Nam ta đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang.  

Tuy đã thua to, đế quốc Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm bám lấy 
miền Nam, chúng vẫn đẩy mạnh chiến tranh và đang tàn sát dã 
man đồng bào ta gây thêm biết bao tội ác từ thành thị đến nông 
thôn. Bè lũ Việt gian bán nước Thiệu - Kỳ - Hương đang ra sức 
khủng bố những người tiến bộ, hòng đè bẹp phong trào đòi lập lại 
hoà bình ở miền Nam Việt Nam.  

Máy bay Mỹ vẫn liên tiếp xâm phạm chủ quyền và an ninh của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, gây thêm nhiều tội ác mới đối 
với đồng bào miền Bắc. 

Tôi tin chắc rằng sang nǎm mới, đồng bào và chiến sĩ miền Nam 
anh hùng càng cố gắng hơn nữa, liên tục tiến công, liên tục nổi 
dậy, kiên quyết giáng những đòn trí mạng vào bọn xâm lược Mỹ 
và tay sai. Với sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân cả nước, sự ủng 
hộ to lớn của nhân dân thế giới, đồng bào miền Nam nhất định 
giành được thắng lợi to lớn hơn nữa.  

Tôi xin nhiệt liệt chúc Chủ tịch, các vị trong Uỷ ban Trung ương 
Mặt trận dân tộc giải phóng, toàn thể đồng bào và chiến sĩ miền 
Nam nǎm mới thắng lợi mới.  
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Tôi nhờ Chủ tịch chuyển đến anh chị em thương binh, bệnh binh 
và gia đình các liệt sĩ những lời thǎm hỏi thân ái của tôi.   

<PHồ Chí Minh 

  ------------------------- 

Báo Nhân dân, số 5424, ngày 18-2-1969. 
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Điện cảm ơn Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc (7-2-1969)  

Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 19h 38'  

Kính gửi: Xǎmđéc Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc 
Campuchia.  

Phnôm Pênh  

Thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, tôi vô cùng cảm ơn Xǎmđéc Nôrôđôm Xihanúc, 
Quốc trưởng và Chính phủ Vương quốc Campuchia đã ủng hộ 
hoàn toàn lập trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam tại Hội 
nghị bốn bên ở Pari về Việt Nam. 

Đế quốc Mỹ đang thất bại nặng nề ở Việt Nam và không thể tránh 
khỏi thất bại hoàn toàn. Nhưng chúng vẫn tǎng cường chiến tranh 
xâm lược miền Nam Việt Nam, không chịu rút không điều kiện 
quân Mỹ và quân chư hầu của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, cố 
duy trì chính quyền bù nhìn hiện nay ở Sài Gòn.  

Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh việc Quốc trưởng và 
Chính phủ Vương quốc Campuchia đã cực lực tố cáo Mỹ mưu toan 
kéo dài chiếm đóng quân sự miền Nam Việt Nam và bắt buộc nhân 
dân miền Nam Việt Nam phải sống dưới chế độ bù nhìn do Mỹ 
dựng lên. Xǎmđéc Quốc trưởng và Chính phủ Vương quốc 
Campuchia đòi Mỹ phải để cho nhân dân miền Nam Việt Nam 
được độc lập, tự do hoàn toàn. Đó là sự cổ vũ to lớn đối với cuộc 
chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của chúng tôi trong giai đoạn hiện 
nay, là biểu hiện rực rỡ của tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân 
hai nước chúng ta.  

Tôi xin gửi tới Xǎmđéc Quốc trưởng lời chào anh em rất kính 
trọng.  

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 nǎm 1969 
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Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

 Hồ Chí Minh 

  ----------------------- 

Báo Nhân dân, số 5416, ngày 10-2-1969. 
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Tết trồng cây30(5-2-1969) 

Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 19h 47'  

Ngày nay, đồng bào ta ai cũng hiểu rõ trồng cây gây rừng có ích 
lợi to lớn cho kinh tế và quốc phòng. Vì vậy, Tết trồng cây là ngày 
mở đầu cho việc trồng cây suốt cả nǎm, đã trở thành một tục lệ tốt 
đẹp của nhân dân ta. Tính chung trong mấy nǎm nay, theo báo cáo 
của Tổng cục lâm nghiệp, nhân dân ta đã trồng được hàng vạn 
hécta cây các loại trên các đồi, bãi, vườn, hai bên đường, trên bờ 
mương máng, v.v.. 

Trong mấy nǎm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhân dân 
ta càng nhận rõ lợi ích của việc trồng cây, cho nên phong trào 
trồng cây càng phát triển. Việc trồng cây ngày càng hướng vào 
những yêu cầu thiết thực như lấy gỗ, cây ǎn quả, cây chắn gió phục 
vụ thâm canh lúa, bảo vệ đê, bao đồi, chống xói mòn, chống cát 
bay, v.v.. Những dải rừng được trồng ở ven biển, dọc đường giao 
thông, trong thôn xóm, đã có tác dụng lớn.  

Những nơi có thành tích trồng cây trước đây như Lạc Trung, Ngọc 
Long, Liên Phương, v.v. vẫn tiếp tục phát triển. Gần đây, có thêm 
một số nơi phong trào trồng cây khá, như các tỉnh Nam Hà, Quảng 
Ninh, Hà Tĩnh, nhất là Lạng Sơn phong trào đang vươn lên mạnh. 
Nguyên nhân chính là do các tỉnh uỷ, các cấp đảng và chính quyền 
thiết thực lãnh đạo nhân dân ra sức trồng cây và bảo vệ cây.  

Một ví dụ: xã Đô Lương (Lạng Sơn) có nhiều đất rừng, nhưng 
trước đây không biết chǎm lo trồng cây. Từ nǎm 1964, trong cuộc 
vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, Đô Lương hợp bảy hợp tác xã 
nhỏ thành ba hợp tác xã lớn. Việc trồng rừng được quản lý tốt, bảo 
vệ tốt, kết quả bước đầu là với 270 hécta rừng được chǎm sóc, 
hằng nǎm đã bán cho Nhà nước 1.100 mét khối gỗ và 1.000 mét 
khối củi.  
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Nhờ trồng cây tốt cho nên thuỷ lợi cũng tiến bộ. Hơn 100 hécta 
ruộng trước kia bỏ hoá, nay đã trở thành ruộng 5 tấn. Đóng góp 
lương thực nghĩa vụ ngày càng tǎng, nǎm 1967 được 130 tấn thóc, 
nǎm 1968 được 141 tấn thóc. 

Thu nhập của hợp tác xã cũng ngày càng tǎng, nǎm 1965 thu được 
16.250 đồng, nǎm 1967 thu được 50.240 đồng. Nhờ vậy, đời sống 
của xã viên ngày càng cải thiện. Ví dụ đó chứng tỏ trồng cây gây 
rừng rất ích nước lợi nhà. 

Những cá nhân có thành tích xuất sắc như: Anh hùng trồng cây 
Nguyễn Vǎn Tần, cán bộ miền Nam tập kết ở Vĩnh Phú; cụ 
Nguyễn Vǎn Quắc, 74 tuổi, ba nǎm liền chiến sĩ thi đua về trồng 
cây ở Ninh Bình; ông Hoàng Đông Hán ở Quảng Ninh; cụ Sùng 
Chín Tín ở Hà Giang; cụ Nông Quảng Liêm ở Lạng Sơn, tự tay 
mình trồng được 3.500 cây trên đồi trọc, cây nào cũng tốt, cụ còn 
vận động cả hợp tác xã trồng được hàng vạn cây xanh tươi, v.v.. 

Bên cạnh những gương tốt đó, còn có những địa phương trồng cây 
gây rừng chưa tốt, hoặc kém bảo vệ, chǎm sóc, cho nên trồng 
nhiều mà cây sống ít, diện tích đồi trọc còn nhiều. Nguyên nhân là 
do ngành lâm nghiệp chưa quan tâm đúng mức, nhưng chủ yếu là 
do cấp uỷ và uỷ ban hành chính địa phương chưa lãnh đạo tốt 
phong trào trồng cây. Các địa phương đó cần học tập và thi đua với 
những nơi có phong trào trồng cây khá. Chúng ta phải trồng cây 
cho cả đồng bào miền Nam nữa. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng: mọi người đều nên tham gia trồng cây, 
nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các 
cháu thiếu nhi là lực lượng góp phần đắc lực. 

Nǎm nay, chúng ta thi đua trồng cây cho thật tốt, phải bảo đảm 
trồng cây nào tốt cây ấy, tổ chức "một Tết trồng cây quyết thắng 
giặc Mỹ xâm lược". 

T.L. 
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---------------------------- 

Báo Nhân dân, số 5411, ngày 5-2-1969. 
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Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3-
2-1969)  

Ngày 1/3/2003. Cập nhật lúc 19h 55'  

Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. 
Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng 
ta.  

Trải qua 39 nǎm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám 
thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa 
chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng 
suốt đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt 
động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất 
nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi 
trước hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.  

Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như 
trai, rất hǎng hái, dũng cảm trong mọi công tác.  

Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng 
đáng như thế.  

Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, 
đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém.  

Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích 
riêng của mình trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người" mà chỉ 
muốn "mọi người vì mình".  

Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khǎn, sa vào tham ô, 
hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền 
hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, 
độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc 
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bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn 
lên, không chịu học tập để tiến bộ.  

Cũng do cá nhân chủ nghĩamà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, 
tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng 
đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi 
ích của cách mạng, của nhân dân. 

Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm. 

Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ 
cách mạng, Đảng ta phải ra sức tǎng cường giáo dục toàn Đảng về 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, 
về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê 
bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh 
và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. 
Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng 
phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, 
của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng 
tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu 
đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn 
luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ. 

Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, 
Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của 
chúng ta. Đó cũng là một việc làm cần thiết để giúp tất cả cán bộ, 
đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành 
công. 

T.L 
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Báo Nhân dân, số 5409, ngày 3-2-1969. 
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Nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Tổng công đoàn Việt 
Nam* (18-7-1969) 

Ngày 2/3/2003. Cập nhật lúc 9h 45'  

Bác đã nhiều lần gặp công đoàn, hôm nay lại gặp các chú. Bác 
mong muốn các chú làm tốt công tác vận động, tổ chức, giáo dục 
quần chúng công nhân, viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách 
mạng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. Khác hẳn với trước kia, 
công nhân bây giờ là người chủ đất nước, chủ xã hội, chủ cuộc 
sống. Bởi vậy mọi người đều phải thấm nhuần sâu sắc ý thức làm 
chủ tập thể và đạo đức cách mạng "mình vì mọi người". 

Muốn thực hiện đúng vai trò làm chủ, giai cấp công nhân phải 
quản lý tốt kinh tế, quản lý tốt xí nghiệp, làm cho nǎng suất lao 
động không ngừng nâng cao, của cải xã hội ngày càng nhiều với 
phẩm chất tốt, giá thành hạ. 

Mỗi người công nhân, viên chức là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, 
phải tự nguyện tự giác giữ kỷ luật lao động, phải làm đủ 8 giờ vàng 
ngọc, phải giữ gìn của công và thực hành tiết kiệm. Nước ta nghèo, 
muốn sung sướng thì phải cần cù lao động, phải ra sức sản xuất, 
coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, là nguồn tạo 
nên hạnh phúc của mọi người và cho cả thế hệ mai sau. Cán bộ, 
công nhân, viên chức đã hiểu như vậy cho nên đã cố gắng làm việc 
tốt.  

 Nhưng vẫn còn một số chưa hiểu đúng như thế cho nên lười biếng 
lao động. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy trên bàn một tập báo đã cắt sẵn, đưa cho 
một đồng chí xem và nói tiếp: 
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Bác xem báo Lao động , có bài viết về chuyện một số công nhân 
nào đó mỗi ngày chỉ làm rất ít giờ. Bác rất đau lòng. Luật Nhà 
nước quy định mỗi công nhân, viên chức phải làm việc 8 giờ. Nếu 
có người chỉ làm việc ít giờ thì rõ ràng người đó không làm tròn 
trách nhiệm với Nhà nước, với nhân dân. 

Ai xây dựng chủ nghĩa xã hội? Nói chung là những người lao động 
trong xã hội gồm công nhân, nông dân, trí thức cách mạng, v.v., 
nhưng lực lượng chủ chốt xây dựng chủ nghĩa xã hội là công nhân. 
Trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước còn có những người như vậy 
là họ chưa giác ngộ quyền lợi giai cấp và rõ ràng công tác vận 
động công nhân chưa tốt. 

Cán bộ công đoàn phải thấy hết trách nhiệm trước nhân dân, trước 
xã hội và đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mà tự rèn luyện 
nâng cao ý chí cách mạng tiến công và tinh thần trách nhiệm. Có 
thế mới xây dựng được một đội ngũ công nhân có giác ngộ cao, có 
lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội nồng nàn, có tinh thần làm 
chủ tập thể, thực sự có trình độ vǎn hoá và khoa học, kỹ thuật để 
đóng góp ngày càng nhiều cho công cuộc chống Mỹ, cứu nước và 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về tình hình làm việc của công nhân 
cảng Hải Phòng. Một đồng chí báo cáo, có những việc làm rất tốt, 
nhưng cũng có việc như bảo quản hàng hoá thì còn có chỗ chưa 
tốt. Người tỏ vẻ không hài lòng và nói : 

Như thế là các cô, các chú công nhân ở đây cũng có người chưa 
thấy hết trách nhiệm của mình và ý nghĩa việc mình làm. Hàng hoá 
đó đều là do giai cấp công nhân làm ra giúp ta để đánh Mỹ xâm 
lược và xây dựng kinh tế, cho nên chúng ta không được phéplàm 
mất mát, hư hỏng. Nếu cứ để như thế thì một số hàng viện trợ ấy 
không sử dụng được vào mục đích đánh Mỹ và xây dựng kinh tế, 
như vậy cũng là không làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với bạn. 
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Các cô, các chú công đoàn ở cảng chưa làm tròn nhiệm vụ, chưa 
thấy hết trách nhiệm, chưa giáo dục công nhân, viên chức nhận rõ 
ý nghĩa chính trị và nhiệm vụ của việc bảo vệ hàng hoá trong khi 
bốc dỡ và vận chuyển. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về tình hình giáo dục công nhân và 
nhận xét: 

Công đoàn làm công tác giáo dục nhiều nơi còn chung chung, 
chính trị suông, chưa biết nắm công tác chính trị thúc đẩy sản xuất, 
động viên mọi người làm tròn trách nhiệm trong lao động sản xuất. 
Làm chung chung thì dễ, làm cụ thể phải chịu khó. Việc tự phê 
bình thế là tốt nhưng kết quả sửa thế nào mới là quan trọng. Trong 
công tác giáo dục phải gắn liền với nhiệm vụ cụ thể. Ví như nói 
giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, thì cụ thể là phải gương 
mẫu trong sản xuất, gương mẫu trong đời sống. Nói lãnh đạo mà 
không gương mẫu thì lãnh đạo làm sao được? 

Hiện nay trong hàng ngũ công nhân, có người - nhất là một số thợ 
mới vào nghề - còn thái độ lao động chưa tốt. Một con sâu làm rầu 
nồi canh, một số người không tốt làm ảnh hưởng tới cả giai cấp 
công nhân. Cho nên công đoàn phải giáo dục công nhân có tinh 
thần kiên quyết đấu tranh cho độc lập, tự do và xây dựng, phát 
triển kinh tế, đó là cái lớn. Đồng thời cũng phải kiên quyết phê 
bình người làm sai. Dù ai làm sai cũng thẳng thắn phê bình giúp đỡ 
nhau sửa chữa được tốt. Phải kiên quyết thực hiện đấu tranh trong 
nội bộ công nhân, viên chức để gạt bỏ những thói hư tật xấu của 
giai cấp bóc lột cũ còn rớt lại. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cho mọi người xem một bài báo cắt trong 
báo Hà Nội mới, ra ngày 16-2-1969, viết về việc công đoàn cửa hàng 
thực phẩm Chợ Hôm (Hà Nội) thành lập Ban kiểm tra quản lý vật tư 
hàng hoá và đã phát hiện một số khuyết điểm. Người nói:  

Công nhân phải nâng cao vai trò làm chủ tập thể, phải mạnh dạn đấu 
tranh. Lập ban kiểm tra là đúng, nhưng ban kiểm tra phải dựa vào 



 20

quần chúng mà tiến hành công tác. Giai cấp công nhân có quyền bầu 
ra thì cũng có quyền bãi miễn họ, nếu họ không chịu sửa chữa khuyết 
điểm. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cho mọi người xem thêm một bài in trên 
báo Nhân dân, ra ngày 16-7-1969, viết về việc công nhân mỏ phê 
bình một số cửa hàng bách hoá Mạo Khê. Người nói: 

Các báo đǎng bài của công nhân phê bình, thế là tốt. Báo Lao động 
nên mở rộng mục này cho quần chúng phê bình trên báo. Như vậy, 
vừa bảo đảm quyền dân chủ của công nhân, vừa nâng cao tính chiến 
đấu của tờ báo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về đời sống của công nhân, viên chức. 
Được biết hiện đang gặp khó khǎn, Người nói: 

Quần chúng rất thông cảm với hoàn cảnh thiếu hàng, quần chúng chỉ 
phàn nàn việc phân phối không công bằng. Vẫn còn một số cán bộ 
lạm dụng chức quyền, quan liêu, xa rời quần chúng, thiếu trách 
nhiệm trước quần chúng. Ngay trong công đoàn cũng có cán bộ mắc 
thiếu sót trên, làm cho đời sống quần chúng thêm khó khǎn. Một số 
cán bộ còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự quan tâm đến 
đời sống của quần chúng. 

Trong tình hình cả nước có chiến tranh, Nhà nước đã có những cố 
gắng lớn để ổn định đời sống nhân dân. Bác có tiếp một số khách 
nước ngoài, họ đều công nhận đó là một thắng lợi. 

Ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay trắng đi lên thì khó khǎn 
còn nhiều và lâu dài. Cán bộ, công nhân, viên chức, nhất là cán bộ 
công đoàn, phải thấy hết tình hình khách quan đó, mà ra sức vận 
động công nhân, viên chức cố gắng lao động sản xuất, đi đôi với thực 
hành tiết kiệm, cùng nhau vượt mọi khó khǎn để chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh những điều công đoàn phải thực 
hiện. Người nói: 

Vai trò của công nhân tham gia quản lý, đó là biểu hiện quyền làm 
chủ tập thể của công nhân, viên chức trong mọi mặt hoạt động của xí 
nghiệp. Quyền lợi của công nhân, viên chức gắn liền với sự phát 
triển của xí nghiệp và kinh doanh có lãi. Từ làm chủ tư liệu sản xuất, 
họ phải được làm chủ việc quản lý kinh tế, làm chủ việc phân phối 
sản phẩm lao động.  

Công đoàn cần tập trung vào việc phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ 
tập thể của công nhân, viên chức trong việc tham gia quản lý xí 
nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước để thực hiện tốt ba cuộc 
cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật và cách 
mạng tư tưởng, vǎn hoá. 

Công đoàn phải bảo vệ cho công nhân có quyền thực sự trong xí 
nghiệp, có quyền phê bình tất cả mọi việc và mọi người trong xí 
nghiệp. Họ có quyền phát biểu về mọi vấn đề quản lý xí nghiệp, sản 
xuất, đời sống, v.v.. 

Phải thật sự dân chủ trong việc bầu cử các ban chấp hành công đoàn, 
bầu những người đại diện thực sự cho họ. 

Tóm lại, phải làm cho công nhân có ý thức về toàn bộ hoạt động của 
xí nghiệp và đời sống kinh tế và vǎn hoá của xã hội, có như vậy mới 
phát huy được vai trò làm chủ của giai cấp công nhân. 

Về vai trò của tổ chức công đoàn: 

Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện 
vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải 
hiểu về quản lý kinh tế, khoa học, kỹ thuật. 

Lênin đã dạy: "Công đoàn, nói chung, là trường học chủ nghĩa cộng 
sản, thì nói riêng phải là trường học quản lý công nghiệp xã hội chủ 
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nghĩa (rồi dần dần quản lý nông nghiệp) cho tất cả quần chúng công 
nhân, rồi cho tất cả những người lao động"1). 

Như vậy là công đoàn phải vận động quần chúng lao động tham gia 
ngày càng rộng rãi vào toàn bộ sự nghiệp xây dựng nền kinh tế quốc 
dân, vào các kế hoạch kinh tế sản xuất, phân phối. 

Trong xí nghiệp, công đoàn phải làm cho công nhân hiểu rõ trách 
nhiệm nâng cao nǎng suất lao động là nguồn của cải to lớn nhất; phải 
làm cho họ hiểu tình hình kinh doanh lỗ lãi, việc sử dụng công suất 
máy móc, việc tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, v.v., dần dần hướng họ 
tham gia vào mọi hoạt động của xí nghiệp, làm cho xí nghiệp ngày 
càng phát triển. Bởi vậy, cán bộ công đoàn chẳng những phải giỏi về 
chính trị, mà còn phải thạo về kinh tế, không thể lãnh đạo chung 
chung. Phải biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần 
chúng, học tập kinh nghiệm của quần chúng, tạo điều kiện cho họ 
nắm được những hiểu biết khoa học, kỹ thuật. Nếu cán bộ công đoàn 
không hiểu việc họ làm, không hiểu bằng họ, thì làm sao mà lãnh đạo 
được. 

Ví dụ: trước khi các chú lãnh đạo thợ thuyền đấu tranh đình công, 
biểu tình, ít ra các chú cũng phải biết cách vận động, tổ chức một 
cuộc biểu tình, thì mới lãnh đạo được. Bây giờ, công nhân ngày càng 
phát triển, lại có trình độ cả về tư tưởng, vǎn hoá, kỹ thuật... 

Cán bộ công đoàn phải tham gia lao động, gần gũi công nhân viên 
chức. Cán bộ công đoàn mà xa công nhân thì làm tròn nhiệm vụ làm 
sao được? 

Bản chất của giai cấp công nhân là đoàn kết đấu tranh, cán bộ công 
đoàn lại không đoàn kết, thì đoàn kết sao được công nhân? Bác nghe 
nói, một số cán bộ công đoàn còn chưa đoàn kết tốt, thế là không 
đúng. 

Muốn giáo dục tốt công nhân, trước hết đội ngũ cán bộ công đoàn 
phải đoàn kết nhất trí. Phải kiên quyết xây dựng cho được sự đoàn 
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kết nhất trí trong các hệ thống công đoàn. Phải kiên quyết làm cho 
đến nơi đến chốn. Những phần tử nào biến chất, giáo dục không 
được, thì kiên quyết đưa ra. Vì lợi ích của giai cấp, của cách mạng 
mà làm, không được vì tình cảm cá nhân mà do dự. Tất nhiên phải 
kiên trì, phải có kế hoạch. 

Trong nội bộ tổ chức công đoàn cũng phải thực hành dân chủ thực 
sự, đi đôi với tôn trọng sự lãnh đạo tập thể. Mỗi khi ra một chỉ thị, 
nghị quyết đều phải vì lợi ích chung của quần chúng, tìm hiểu trình 
độ tiếp thu của quần chúng để biết kết quả thực tế mà uốn nắn sửa 
chữa. Bất cứ làm gì cũng đều phải chuẩn bị cho tốt, có 
kế hoạch làm cho thiết thực. 

Về việc bồi dưỡng lực lượng công nhân trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói: 

Các chú phải nhớ công nhân trẻ tốt lắm. Họ nghe và làm theo Đảng, 
Công đoàn và Đoàn thanh niên. Nhưng chúng ta phải tôn trọng họ, 
tin tưởng vào họ, thông qua những việc làm cụ thể mà giáo dục, bồi 
dưỡng cho họ về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của giai cấp công nhân, bồi dưỡng vǎn hoá, khoa 
học, kỹ thuật và kiến thức quản lý xí nghiệp cho họ, tạo điều kiện 
cho họ phát huy vai trò làm chủ xí nghiệp là yếu tố quan trọng để đẩy 
mạnh cách mạng kỹ thuật. Làm cho họ vừa "hồng" vừa "chuyên"; đó 
là nhiệm vụ trước mắt và cả lâu dài nữa. 

Các chú nhớ là phải làm cho cán bộ thật đoàn kết nhất trí, không xa 
rời quần chúng. Phải thấy trách nhiệm vì lợi ích giai cấp, vì lợi ích 
cách mạng mà làm, chứ không phải vì cá nhân. Phải làm đúng như 
lời dạy của Lênin vĩ đại: giữ gìn sự thống nhất của Đảng như con 
ngươi của mắt. Phải hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội 
bộ.   

Nói ngày 18-7-1969. 

Tài liệu của Tổng Công đoàn Việt Nam. 
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  -----------------------------------------  

*) Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Tổ chức mặt 
trận dân tộc thống nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam trong 
những nǎm chống Mỹ, cứu nước, do Đảng ta, trực tiếp là Đảng bộ 
miền Nam lãnh đạo. Mặt trận được chính thức thành lập ngày 20-
12-1960 theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) và là thành quả của phong 
trào đồng khởi ở miền Nam những nǎm 1959-1960.  

1) Nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

2) V.I.Lênin: Toàn tập, tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, 
t.44, tr. 423.  
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Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (3-
11-1968)  

Ngày 2/3/2003. Cập nhật lúc 10h 31'  

Hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước,  

Trước nhiều thắng lợi to lớn của quân và dân ta cả hai miền, nhất 
là ở miền Nam từ đầu Xuân đến nay, ngày 1 tháng 11 nǎm 1968, 
Chính phủ Mỹ đã buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném 
bom và bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. 

Thế là, sau bốn nǎm chiến đấu vô cùng anh dũng, quân và dân ta 
đã giành được thắng lợi vẻ vang: bắn rơi hơn 3.200 máy bay, bắn 
cháy hàng trǎm tàu chiến lớn nhỏ, đánh thắng cuộc chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nước ta.  

Đó là một thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta.  

Đế quốc Mỹ tưởng lầm với sức tàn phá dã man của bom đạn, 
chúng có thể làm suy yếu miền Bắc, ngǎn chặn sự ủng hộ của hậu 
phương lớn đối với tiền tuyến lớn và làm giảm sút sức chiến đấu 
của miền Nam. Sự thật là: càng chiến đấu chống giặc Mỹ, miền 
Bắc càng vững mạnh về mọi mặt và luôn luôn hết lòng hết sức ủng 
hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam anh hùng. 
Càng chiến đấu chống giặc Mỹ, đồng bào miền Nam càng đoàn kết 
chặt chẽ, sức càng mạnh, thắng càng to.  

Thắng lợi đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của 
Đảng ta, thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và của sức mạnh 
toàn dân đoàn kết quyết chiến quyết thắng, thắng lợi của chế độ xã 
hội chủ nghĩa tốt đẹp. Đó là thắng lợi chung của quân và dân ta ở 
cả hai miền Nam - Bắc. Đó cũng là thắng lợi của nhân dân các 
nước anh em và bè bạn ta khắp nǎm châu.  
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Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Chính phủ, tôi nhiệt liệt khen ngợi 
đồng bào và chiến sĩ ta trong cả nước và chân thành cảm ơn sự 
giúp đỡ to lớn và sự đồng tình, ủng hộ của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, của các nước bạn gần xa và của nhân dân toàn thế 
giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ.  

Đồng bào và chiến sĩ thân mến,  

Chúng ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ 
ở miền Bắc. Song đó chỉ mới là thắng lợi bước đầu. Đế quốc Mỹ 
rất ngoan cố và xảo quyệt. Chúng nói "hoà bình", "thương lượng" 
nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược của chúng. Hơn một 
triệu quân Mỹ, quân nguỵ và quân chư hầu còn đang hằng ngày 
gây ra biết bao tội ác dã man đối với đồng bào miền Nam ta.  

Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng 
cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền 
Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.  

Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục 
chiến đấu, quét sạch nó đi.  

Đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng, dưới ngọn cờ vẻ vang 
của Mặt trận dân tộc giải phóng, liên tục tiến công, liên tục nổi 
dậy, kiên quyết tiến lên, giành lấy thắng lợi hoàn toàn.  

Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào 
miền Nam ruột thịt, luôn luôn nâng cao cảnh giác, tự lực cánh sinh, 
tǎng cường lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu 
mới của địch.  

Chúng ta tin rằng: sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
ngày càng được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân 
dân các nước anh em và nhân dân toàn thế giới, kể cả nhân dân 
tiến bộ Mỹ.  
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Trải qua gần một trǎm nǎm dưới ách nô lệ thực dân và hơn 20 nǎm 
chống chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc, hơn ai hết, nhân dân 
ta rất thiết tha yêu quý hoà bình để xây dựng đất nước. Nhưng phải 
là hoà bình thật sự trong độc lập, tự do. 

Vì vậy chúng ta kiên quyết đòi:  

Chính phủ Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Phải 
vĩnh viễn từ bỏ mọi hành động xâm phạm chủ quyền và an ninh 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

- Phải rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt 
Nam. 

- Công việc nội bộ của miền Nam phải do nhân dân miền Nam tự 
giải quyết theo Cương lĩnh chính trị của Mặt trận dân tộc giải 
phóng, nước ngoài không được can thiệp vào. 

- Công việc thống nhất nước Việt Nam phải do nhân dân hai miền 
Nam - Bắc tự giải quyết, nước ngoài không được can thiệp vào.  

Đồng bào và chiến sĩ yêu quý, 

Trước mắt chúng ta còn nhiều gian khổ hy sinh, nhưng sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta đang tiến mạnh đến 
ngày thắng lợi. Tổ quốc đang kêu gọi chúng ta hǎng hái tiến lên 
đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược! 

Đế quốc Mỹ nhất định thua! 

Nhân dân ta nhất đinh thắng!   

Ngày 3 tháng 11 nǎm 1968   

--------------------- 

Báo Nhân dân, số 5317, ngày 3-11-1968. 
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Thư khen chiến sĩ và cán bộ đảo Cồn Cỏ (20-10-1968)  

Ngày 2/3/2003. Cập nhật lúc 10h 34'  

Thân ái gửi chiến sĩ và cán bộ đảo Cồn Cỏ,  

Bác được báo cáo rằng, ngày 16-10-1968, các chú đã chiến đấu 
dũng cảm, mưu trí, lập công vẻ vang, chỉ trong vòng một giờ, liên 
tiếp bắn rơi ba máy bay giặc Mỹ. 

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen 
ngợi chiến sĩ và cán bộ đảo Cồn Cỏ anh hùng.  

Các chú hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đấu thật giỏi, lập 
nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, cùng với quân và dân cả nước 
quyết đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.   

Chào thân ái và quyết thắng 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 nǎm 1968  

Bác Hồ  

----------------------- 

Báo Nhân dân, số 5304, ngày 21-10-1968. 
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Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học 
sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu nǎm học mới (16-10-1968) 

Ngày 2/3/2003. Cập nhật lúc 10h 38'  

Các cô các chú và các cháu thân mến,  

Nhân dịp đầu nǎm học thứ tư chống Mỹ, cứu nước, Bác thân ái gửi 
lời thǎm hỏi tất cả các cô, các chú và các cháu.  

Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của 
chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết.  

Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó khǎn, hiện nay miền 
Bắc nước ta đã có một vạn hai nghìn trường phổ thông, mỗi xã đều 
có trường cấp I, nhiều xã đã có trường cấp II, các huyện đều có ít 
nhất một trường cấp III. Số người đi học đã hơn sáu triệu, trong đó 
có hơn một triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc vǎn hoá. Số 
người vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tǎng 
gần gấp ba lần so với trước chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trường 
đại học và 200 trường trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt 
chẽ với các ngành và các địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo 
cán bộ, tập trung cũng như tại chức.  

Các trường đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt và học 
tốt bảo đảm an toàn cho thầy và trò, làm cho đời sống vật chất và 
tinh thần ngày càng tiến bộ. 

Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, chúng không 
những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã 
thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ.  

Làm được như vậy là nhờ Đảng ta có đường lối đúng đắn, quân đội 
và nhân dân ta rất anh hùng và cũng do các cô, các chú, các cháu 
trong các trường học đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khǎn để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
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Nhân dịp này, Bác khen ngợi những cố gắng và thành tích mà các 
cô, các chú và các cháu đã đạt được.  

Nhưng đế quốc Mỹ và còn ngoan cố. Cách mạng nước ta còn phải 
khắc phục nhiều khó khǎn gian khổ để đạt thắng lợi hoàn toàn. 
Hiện nay, Đảng và nhân dân giao cho các cô, các chú, các cháu 
nhiệm vụ lớn hơn trước. Vì vậy, Bác nhắc các cô, các chú và các 
cháu mấy điều sau đây:  

- Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu 
chủ nghĩa xã hội, tǎng cường tình cảm cách mạng đối với công 
nông, tuyệt đốí trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ 
nào mà Đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng 
đáng với đồng bào miền Nam anh hùng. 

- Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học 
tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tuởng tốt, phải 
phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và chuyên môn nhằm thiết 
thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong 
một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ 
thuật.  

- Các cô các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời 
sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tǎng 
cường bảo đảm sức khoẻ và an toàn.  

Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang.  

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật 
chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, 
giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ đó.  
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Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng 
to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp đảng và 
chính quyền địa phương phải thật sự quan tâmhơn nữa đến sự 
nghiệp này, phải chǎm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp 
giáo dục của ta lên những bước phát triển mới. 

Bác mong chờ những thành tích mới của các cô, các chú và các 
cháu.    

Chào thân ái và quyết thắng 

Bác Hồ  

-------------------------- 

Báo Nhân dân, số 5299, ngày 16-10-1968. 
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Điện mừng sinh nhật đồng chí Ǎngve Hốtgia (16-10-1968)  

Ngày 2/3/2003. Cập nhật lúc 10h 42'  

Kính gửi: đồng chí Ǎngve Hốtgia, Bí thư thứ nhấtBan Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Anbani, 

Tirana 

Đồng chí thân mến, 

Nhân dịp lễ mừng lần thứ 60 ngày sinh của đồng chí, thay mặt 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và nhân 
danh cá nhân, tôi thân ái chúc đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ để 
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Lao động Anbani 
và nhân dân Anbani anh em.  

Ngày 16 tháng 10 nǎm 1968  

Hồ Chí Minh 

--------------------- 

Báo Nhân dân, số 5299, ngày 16-10-1968. 



 33

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Nam Yêmen 
(14-10-1968) 

Ngày 2/3/2003. Cập nhật lúc 10h 45'  

Kính gửi: Ngài Quatan Môhamét An Saabi, Tổng thống 
nước Công hoà Nhân dân Nam Yêmen,  

Mêdinaátsát  

 Nhân dịp lễ mừng lân thứ nhất ngày Quốc khánh của nước Cộng 
hoà Nhân dân Nam Yêmen, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi 
trân trọng gửi đến Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà 
Nhân dân Nam Yêmen lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. 

Chúc nhân dân Nam Yêmen thu được nhiều thắng lợi trong sự 
nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, nhằm bảo vệ và củng cố nền độc lập dân tộc và xây dựng 
đất nước phồn vinh. 

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Tổng thống, Chính phủ 
và nhân dân Nam Yêmen về sự đồng tình, ủng hộ đối với cuộc đấu 
tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam chúng tôi.  

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng 
củng cố và phát triển. 

Chúc Ngài mạnh khoẻ. 

Chủ tịnh nước Việt Nam Dân chủ Cộnghoà  

 Hồ Chí Minh 

--------------------------- 

Báo Nhân dân, số 5297, ngày 14-10-1968. 
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Cần phải chǎm sóc tốt trâu bò trong vụ rét sắp tới (9-10-1968)  

Ngày 2/3/2003. Cập nhật lúc 10h 47'  

Mùa thu sắp qua, đông rét sắp tới, các hợp tác xã cần phải chǎm 
sóc trâu bò chu đáo. Mấy nǎm gần đây, thi đua với các hợp tác xã 
Đồng Xuân Tiến (Ninh Bình), Nam Hưng và Đông Bình Cách 
(Thái Bình), nhiều hợp tác xã đã chǎn nuôi tốt, trâu bò được béo 
khoẻ, không chết trong vụ rét lại đẻ thêm được nhiều bê nghé. 

Vài ví dụ:  

- Hợp tác xã Trần Phú (Nam Hà) nǎm 1960 chỉ có 35 trâu, thiếu 
sức kéo. Nhưng từ nǎm 1963 đến nay, do chǎn nuôi tốt, cho nên 
trong nǎm nǎm liền không có trâu nào chết, lại có thêm được 82 
nghé. Vì đủ sức kéo cho nên đã thâm canh đạt hơn 5 tấn thóc một 
hécta.  

- Hợp tác xã Phú Yên (Vĩnh Phú) trước đây không đủ trâu bò 
cày. Từ nǎm 1963, vì ra sức chǎn nuôi tốt, chẳng những đủ sức kéo 
lại còn thừa trâu bò để cung cấp cho hợp tác xã bạn hơn 60 con.  

Nhiều nơi, các cụ phụ lão đã hǎng hái tham gia việc bảo vệ trâu 
bò. Như cụ Nguyễn Đình Ba, 73 tuổi, xã Vũ Lãm (Thái Bình), từ 
1961 đến nay đã nuôi 5 trâu gầy yếu thành trâu béo khoẻ.  

Các cháu thiếu niên ở nhiều tỉnh đã tổ chức thành những nhóm 
chǎm sóc trâu bò. Như ở Yên Bái, các cháu có phong trào nuôi trâu 
béo khoẻ, thực hiện khẩu hiệu: "Trâu là bạn quý, Mỹ là kẻ thù". 
Hợp tác xã "Mǎng non" thôn Kim Đô (Hải Hưng) trong ba nǎm 
nhận nuôi 65 con trâu thì 50 con được xếp loại A.  

Như vậy là các cụ phụ lão và các cháu thiếu niên đều có thể giúp 
sức nhiều vào việc chǎm sóc tốt trâu bò. 

Mong các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên và hợp tác xã các tỉnh 
như Thanh Hoá, Lạng Sơn, Hà Bắc, Hà Tây và các tỉnh khác thi 
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đua với các cụ và các cháu thiếu niên ở các tỉnh Thái Bình, Hải 
Hưng, Yên Bái, hǎng hái chǎm sóc trâu bò cho béo khoẻ. 

Việc chǎm sóc tốt trâu bò là nhiệm vụ chung của cả hợp tác xã. 
Các cán bộ địa phương đều ra sức làm tốt. Đó cũng là một cách 
thiết thực của đồng bào nông dân ở hậu phương tham gia sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước.   

T.L 

-------------------- 

Báo Nhân dân, số 5292, ngày 9-10-1968. 
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